
Wat we kunnen doen om ons weer naar de Lichte Machten te voeren… 
 

Anastasia (Nastjenka of Nastja, verkleinwoorden van Anastasia) roept ons op om ’s morgens op een vast tijdstip wakker te 

worden (bij voorbeeld om 6 uur) en aan iets goeds te denken.  
 

       Vladimir vraagt Anastasia: “Als de Mens toegang heeft tot alle hogere Waarheden zoals jij beweert, is er dan een manier 

waarbij de Mens niet alleen op de hoogte is van het bestaan van echte genoegens, maar deze ook aan den lijve kan 
ondervinden? Als geen van Gods Zonen het de Mens hebben kunnen duidelijk maken, kan het dan eigenlijk wel?”  

       Anastasia zegt: Als je ware genoegens ervaart, heb je toegang tot je Godsdeel. Al diegenen die de Waarheid willen 
overbrengen zullen inzien dat het nodig is een betere manier te vinden om die Waarheid door te laten dringen in de Mensen. 
Het zou goed zijn als veel mensen op een bepaald tijdstip wakker werden, om zes uur ’s ochtends bijvoorbeeld, en aan iets 
goeds denken. Het maakt niet uit waaraan, als het maar lichte gedachten zijn. Denk bijvoorbeeld aan je kinderen, aan je 
dierbaren. Je kunt ook nog bedenken wat je zou kunnen doen om te zorgen dat iedereen het goed heeft. Al is het maar een 
kwartiertje. Hoe meer mensen dit doen, des te sneller zal het antwoord komen. 
Er zijn verschillende tijdzones op aarde, omdat de planeet draait, maar de beelden die deze mensen geschapen hebben, 
zullen samenvloeien tot één samenhangend, licht en volkomen bewustzijnsgeheel. Als een heleboel mensen tegelijk aan iets 
goeds denken, wordt de capaciteit van ieder afzonderlijk vele malen sterker. 
       Volgens Anastasia  zal dit helpen om ons mensen naar de Lichte Machten te voeren. Daar kunnen we weer beseffen wie 

ze zijn en wat we allemaal kunnen. We scheppen nieuwe patronen, die een paradijs op aarde laten manifesteren, zoals het 
door de Schepper bedoeld is. Het ‘Shambala’ zit in ieder van ons (Tibetaans voor ‘Bron van Gelukzaligheid’, de plaats waar 

het Goddelijke met het Aardse is verbonden). 
 

Anastasia is een jonge vrouw die in volmaakte harmonie in de natuur woont. Ze heeft geen school 

noch media en is tóch op de hoogte van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen. Vladimir Megre wordt 
naar Anastasia toegeleid. Op haar verzoek schrijft hij over de zoemende ceders van Rusland en hun 

heilzame werking. Ook deelt ze haar visie op de aarde en de mensheid, een visie die ze zelf ook lééft. 
De boeken staan alom bekend om hun heilzame invloed. Nederlandse vertalingen: 

Deel 1: Anastasia – De zoemende Ceder 90-77463-08-9, 197 pag, €14,90. 

Deel 2: De Zoemende Ceders van Rusland 90-77463-07-0, 208 pag, €14,90. 
Deel 3: De Ruimte van Liefde 90-77463-09-7, 208 pag, €14,90. 

Deel 4: Co-Creatie, verschijnt voorjaar 2006. 
Siberische pijnboomproducten: info@schildpadproducties.nl Marsherne 8-A, 9013 CG Poppenwier, www.schildpadproducties.nl  
 

 

23 juli, de Dag van de volkstuinders en feestdag van de hele Aarde… 
 

Een vrolijke, blijde, lichte, prachtige dag, zo georganiseerd dat iedereen blij is en iedereen het naar zijn zin heeft. Een 
feestdag voor de ziel. Op deze dag kan iedereen het beste doen wat hem door zijn hart wordt ingegeven. Mijn wens hierover 

geef ik mee:  

Moge alle mensen met de eerste zonnestralen wakker worden. Moge alle mensen alleen, of met hun gezin of vrienden, naar 
buiten komen en blootsvoets op de Aarde gaan staan. Moge degenen die een klein perceeltje land hebben waar ze met hun 
eigen handen groenten en fruit telen, de eerste zonnestralen daar begroeten, in de nabijheid van hun eigen planten, en met 
hun handen iedere gewassoort aanraken. Mogen ze, als de zon opkomt, een bes van iedere soort plukken en opeten. En 
verder hoeven ze die ochtend niets meer te eten. Mogen ze tot het middageten op hun eigen stukje grond werken. Moge 
ieder van hen nadenken over zijn leven: wat schenkt vreugde, wat is zijn opdracht? Moge iedereen zich zijn naasten en 
vrienden liefdevol voor de geest halen. En moge iedereen erover nadenken waarom zijn planten groeien, en inzien wat hun 
afzonderlijke bestemming is. Moge iedereen nog voor het middageten minstens één uur alleen doorbrengen. Het maakt niet 
uit waar en hoe, als het maar alleen is, om in deze tijd in zichzelf, in zijn diepste innerlijk te kijken. Moge met het middageten 
het hele gezin bijeenkomen. Al degenen die bij elkaar wonen, samen met degenen die op deze dag van ver gekomen zijn. 
Moge het middageten bestaan uit verse geschenken die de Aarde tegen het middaguur heeft gegeven. Moge ieder datgene 
op tafel zetten waarnaar zijn hart en ziel verlangen. Mogen de gezinsleden of aanwezigen elkaar teder in de ogen kijken, en 
de oudste en jongste aanwezige samen de maaltijd zegenen. En moge er een rustig gesprek over tafel klinken, dat wordt 
gevoerd over het goede dat in ieder aanwezig is. 
Na het middageten keren de mensen terug naar de stad. Nu ze de oogst van hun eigen stukje Aarde hebben verzameld, 
nemen ze die in manden mee naar huis, en schenken ze thuis aan degenen die geen tuin hebben. 
Iedereen is blij! Wat veel positieve gevoelens deze dag! Ze zullen sterk genoeg zijn om heel veel mensen te helen. Moge 
iedereen die behoefte aan heelwording heeft de stroom van terugkerende mensen tegemoet komen. De stralen van Liefde en 
Goedheid en de meegebrachte vruchten zullen hen helpen om heel te worden. Kijk hoe er rust en hartelijkheid uit de ogen 
van de mensen straalt. 
Mogen alle mensen ontwaken met de eerste zonnestralen en mogen de snaren van hemelse harpen gelukkige melodieën 
voortbrengen! Iedereen zal weer jong zijn, net als ooit vele, vele jaren geleden. En de oudere schrijven aan de jongeren. En 
de jongeren schrijven aan de ouderen. En de goden van alle volkeren zullen op deze dag naar de Aarde afdalen. Zij nemen 
een lichaam aan in eenvoudige gedaanten. En God, de Ene, de Universele, zal gelukkig zijn. Moge Jij gelukkig zijn op deze 
dag! Nu de Liefde, die de Aarde uitstraalt, versterkt wordt! 
 

Nu heb ik erover geschreven, verklaart Vladimir. Iedereen kan hiermee nu doen wat zijn hart en ziel hem ingeven.  
Deze folder is samengesteld door http://health-help.jouwweb.nl 
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